
 

 

             

 



 

 

 

En daar gaan we….op naar de       

En wie zijn de vakantiegangers: Marc, Willem, Marlieke, 

Glenn, Giel, Lisa, Tyrone en Brian. 

   

Reisbegeleidsters: Rosemarijn en Marika.  

 

 

 



 

 

Dag 1 , Dinsdag 2 juli.              

Iedereen druppelt langzaam binnen op vliegveld 

Rotterdam. Ouders/of begeleiders brengen de goed 

gemutste vakantie gangers, voor een fantastische trip 

naar Corfu;)) 

En we hebben er zin in allemaal, Joehoe here we Come;)) 

Alles verloopt volgens planning, niks geen calamiteiten. 

Brian vliegt voor het eerst, en dat was best even spannend 

met wat turbulentie zo nu en dan. Veilig geland, en de bus 

naar ons hotel is snel gevonden. 

 

Aldaar aangekomen krijgen we zelfs nog een warme 

maaltijd aangeboden. Daarna hebben we nog geluisterd 

naar de live music buiten op het terras van ons hotel 

Potomaki in Benitses. Wat een super eerste dag ☺) 

                                                                        

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlijk vertoeven in het zwembad. 

 

 



 

 

                                                                                                            

 

Dag 2,  Woensdag 3 juli  

S ’Morgens eten we gezamenlijk het ontbijt bij ons hotel. 

We hebben veel keus: croissants, brood, kwark, cake, 

broodjes, etc etc. Een goede bodem voor de dag die gaat 

komen.  

Vandaag gaan we eerst de omgeving een beetje verkennen 

en grote flessen water halen. We moeten goed drinken 

want het is hier warm. En zo blijven we ons fit voelen. 

Samen aan het strand recht tegenover ons hotel, super 

dichtbij dus. We houden hier siësta ivm de warmte. 

Iedereen trekt zich even terug op zijn kamer, op het heetst 

vd dag. Daarna verzamelen we weer in de lobby, en gaan 

nog even naar het zwembad met z’n allen. We smeren ons 

uiteraard goed in, want we willen geen verbrande huid 

oplopen. 

  

Daarna even lekker douchen/ opfrissen en om 19.30 gaan 

we weer aan het diner. Heerlijke Griekse gerechten ook 

daarbij;)) 

 



 

 

Na het diner gaan we lopend naar de gezellige boulevard 

waar we een cocktail of dergelijk nuttigen met de hele 

groep.  

 

We gaan voldaan naar ons bed;)) 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 3, 4 juli donderdag 

Vandaag gaan we na het ontbijt met de bus naar Corfu 

City. Wat een gezellige boel, met alle terrasjes en Griekse 

winkels, boordevol leuke souvenirs die we kopen voor het 

thuisfront of iets leuks voor onszelf.  

Shirts, korte broeken, jurkjes, een blauw Grieks oog; deze 

brengen geluk zegt men.  

Gezellige lokale terrasjes waar we een drankje of 

cappuccino nuttigen. En vooral relaxed doen, want we 

hebben vakantie uiteindelijk.  

De siësta word erg gewaardeerd en doet iedereen goed.  

Na het diner in de avond hebben we aan het strand 

gezeten met z’n allen. De lichtjes bekijken aan de overkant 

van de zee, daar ligt het vaste land van Griekenland. Heel 

erg mooi met het geluid van de kabbelende zee daarbij;)) 

Zo gingen we voldaan slapen ook deze avond…..  

          

 

 



 

 

Dag 4, 5 juli vrijdag  

Vanmorgen hebben we rustig aan gedaan met het ontbijt. 

Morgen moeten we vroeg eruit. Dus vandaag relaxed doen. 

Dat mag ook weleens één dagje natuurlijk.  

Marlieke heeft heel vroeg een duik in de zee genomen 

zowaar. De temperatuur is ook heerlijk vd zee. Bellisimo ;)) 

Vandaag chillen we de hele dag bij ons hotel. Lekker 

zonnen en zwemmen in de zee of bij het zwembad. Dat is 

iets fijner, want het strand heeft kiezel steentjes, dat is 

toch erg gevoelig zonder waterschoentje. Dus mocht je 

een keer hier heen willen….. neem je waterschoenen dan 

mee !!! 

Er is een strand winkel waar we vaak heen lopen, voor van 

alles en nog wat we vergeten zijn mee te nemen, of leuke 

hebbedingetjes ;))  

In de avond zijn we naar een gezellige lounche bar 

geweest, strak aan het water. Waar we lekker wat hebben 

gedronken met z’n allen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                

 

 



 

 

Dag 5, 6 juli zaterdag 

We gaan vroeg op pad vandaag. 7.30 nog ontbijten, we 

slaan niets over. We vertrekken met een gevulde buik, en 

de zwemkleding en zonnebrand gaat weer in de tas. Plus 

water uiteraard.  

De bus kwam snel en we gingen richting boot, waar 

iedereen al aan het inchecken was.  

Heerlijk gevaren naar een eiland wat ze de bleu Lagoon 

noemden. Dat zegt genoeg: net een klein paradijsje daar 

met het licht blauwe water. Bellisimo ;)) 

Daar mochten we lekker het water in, sommigen duiken zo 

vanaf de boot het water in, of via het trapje vd boot. En we 

konden zo de grot in zwemmen. Zo mooi;)) we hebben er 

van genoten met z’n allen én zijn ontzettend bij gekleurd 

vandaag. Wat treffen we het met de zon daarbij en zo’n 29 

graden.  

Goed smeren maar met zonnebrand middelen. We helpen 

elkaar daarmee.  

Tussen de middag hebben we heerlijk geluncht met een 

Griekse salade of anders.  

In de avond is er een belangrijke voetbal wedstrijd 

Nederland / Turkije waar we naar gaan kijken in een leuke 

strandtent iets verderop. Het is best spannend 

natuurlijk…. 

Het zou toch erg leuk zijn als Nederland gaat winnen 🙈 

 

 



 

 

 

 

                                                                          

               Wauw, wat is dit allemaal gaaf.        

                                                                                                    

 

 

 



 

 

Dag 6, 7 juli zondag 

Vandaag gingen we naar een groot zwembad, met alle 

soorten en vormen van glijbanen, winkeltjes, terrasjes etc. 

Wat een zwem festijn ;)) voor iedereen wat wils. De zon 

staat hoog aan de lucht, en in Nederland is het 15 graden, 

dus we genieten dubbelop;)) 

In de avond is er live music bij het hotel, en we swingen 

erop los voor wie dat wil. De beentjes van de vloer tot in 

de nacht. Een lekkere cocktail daarbij is zeker niet 

verkeerd.  

Morgen mogen we uitslapen en hoeven niet op tijd bij het 

ontbijt te zijn. Dat is ook weleens lekker ;)) 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

                       

 



 

 

Dag 7/ 8 juli maandag  

Vandaag geen trips op het programma. We mogen lekker 

chillen bij het hotel. Het zwembad is favoriet uiteraard.  

 

         

 

Dag 8, 9 juli dinsdag  

Onze laatste dag is aangebroken. In de groepsapp gaan de 

berichten heen en weer van onze jongeren. Helpen hier en 

daar met de koffers, en vooral ook dat het erg jammer is 

dat deze week er alweer op zit, helaas.  

Wat was het fijn én gezellig met z’n allen. Daar was 

iedereen het mee eens ;)) 

De koffers mogen in de lobby staan totdat we om 17.30 

vertrekken vanaf ons hotel.  

Tot die tijd kunnen we nog heerlijk én uitgebreid uit 

lunchen, en een laatste duik in het zwembad nemen.  

Tegen 22.30 zijn we weer in ons eigen landje, en veilig 

geland.  



 

 

En kijken we terug op een mooie week, én met een 

voldaan gevoel gaan we richting huis !! 

 

        

 

 

We hebben genoten. Dankjewel allemaal en tot ziens bij 

een volgende Tendens reis. 



 

 

    

     

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

         

 

      

 

  

En weer terug naar huis. 


